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Noord-Holland, ik houd van je heerlijke Gooi,

je prachtige Kennemerdreven,

Je meren en brede kanalen zo mooi,

Zijn splegels van waterrijk leven.

En zie ik je polders, ontworsteld aan zee,

daar wuift nu het goudgele graan met ons mee.
Het fluitekruid siert met zijn siuier je dijk.
Noord-Holland, mijn Holland, wat ben je toch rijk!
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Noord-Holland, ik zie je historische pracht,
bewaard in je talloze steden.

Je huizen getuigen van stoerheid en kracht,

-enrijk is je grote verleden.

Een volk waar de één op de ander vertrouwt

~ endat aan zijn toekomst nog dagelijks bouwt,

met ieder die aan jou zijn hart heeft verpand.
Daarom ben jij Holland, mijn Holland, mijn land!



